Kapoenen 2024 - 2025

| Onderweg
Opgestoken !

Welkom in ons nieuwe scoutsjaar! In dit boekje vinden jullie alles wat je moet weten om samen
met ons een fantastisch jaar te beleven. Tijdens de startdag nemen we dit boekje samen met
jullie door, zodat iedereen helemaal mee is. Mocht je na het lezen van dit boekje toch graag nog
wat extra uitleg willen, geen probleem! Laat het ons even weten en we komen met plezier bij
jullie langs voor een ouderbezoekje.

Voor veel kapoenen zal dit hun eerste grote avontuur bij de scouts zijn, en wij, als enthousiaste
leiding, gaan er alles aan doen om deze ervaring onvergetelijk te maken! Dit jaar draait alles om
spelen en vooral leren samen spelen. Naarmate het jaar vordert, dagen we de kapoenen steeds
wat meer uit met spannendere spellen en activiteiten.

En natuurlijk mag een beetje avontuur niet ontbreken! We gaan leren hoe je een echte
woudloperskeuken opzet, hoe je stevige knopen legt en nog zoveel meer. Alles op hun niveau,

maar altijd met een flinke portie plezier en avontuur!

We kijken er ontzettend naar uit om er samen een superleuk jaar van te maken!




Sus Jacobs (Tak verantwoordelijke)
+32 468 54 80 59

Kapoenen@scoutsengidssenheikant.be

Marthe van Tilborgh
+32 4683494 13

Oma Kora is een hele wijze vrouw.

Ze is al een dagje ouder en heeft al heel veel
meegemaakt. Ze weet altijd wat er eerst
moet gebeuren. Wanneer er een probleem
s, vraagt men vaak raad aan oma Kora.
Omdat ze niet zo sterk en snel meer is, kan
ze niet altijd meehelpen, maar door alles in
goede banen te leiden is ze een graag gezien
lid van de familie.

Zazoe de muskusrat is een bonk
van een vent.

Deze stoere en behulpzame rots
luistert graag naar anderen.
Wanneer hij iemand beter leert
kennen, kan Zazoe zowel met het
kleinste muisje als met de grootste
vos overwed. Hij staat dan ook
open voor ieders standpunt. Hij
houdt heel erg van zijn vrienden
en doet alles om hen gelukkig te
maken.

"

5 Zazoe




Warre Bresseleers
+32 47457 24 48

Finn van Bavel (EHBO-
Verantwoordelijke)
+32 488 70 44 09

Petro Eekhoorn is een onbaatzuchtig en
behulpzaam dler.

Hij woont in het bottelbos en heeft net als
overopa overal familie en vrienden. Dankzij
zijn enthousiasme en verbeelding kan Petro
vaak een onverwacht probleem oplossen. Op
de creatiefste manieren goochelt hij een
oplossing uit zijn hoed. Als Petro in de buurt is
mag je een leuke middag verwachten.

Xebo, de kerkuil, is goede maatjes met
overopa Apodemus.

Hij is de ogen en oren van de
compagnie. Hij werkt graag samen en
wil er altijd vol voor gaan. Xebo slaagt
erin een opkomend conflict al van op
een kilometer afstand te zien. Snel als
een valk vliegt de kerkuil er dan
naartoe om ervoor te zorgen dat alles
snel weer wordt opgelost.




Lore Costermans (communicatie)
groepsleiding@scoutsengidsenheikant.be
+32 468 41 52 08

Louis Bastiaensen
+32 47003 32 46

Han Buysen
+32 468 16 63 92



mailto:groepsleiding@scoutsengidsenheikant.be

Nog niet ingeschreven? Liefst zo snel mogelijk in orde brengen!
Dit kan via onze website, https://scoutsengidsenheikant.be/inschrijven.php.

Het inschrijvingsgeld bedraagt €66 voor uw eerste kind, €61 voor een broertje of zusje en
€56 voor elk extra broertje of zusje.

Op onze website vragen we de gegevens van uw kind in te vullen op de site van de
groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen en nadien het bedrag te storten naar
751-2042693-10 OF IBAN: BE41 7512 0426 9310, BIC: AXABBE22

Je mag dit ook cash afgeven aan de (groeps)leiding natuurlijk.

Opmerking: bekijk regelmatig eens even het account van uw kind op deze
groepsadministratie om indien nodig aanpassingen door te voeren! Zeker voor weekends en
kampen is het noodzakelijk dat de contactgegevens (en de medische fiche) volledig kloppen!

De Kapoenen zijn verplicht om elke zondag hun scoutsdas te dragen. De rest van het uniform
is nog optioneel en nog niet verplicht.
http://scoutsengidsenheikant.be/?page=uniform

Met de koude wintermaanden die voor de deur staan, vragen we om je kapoen goed warm aan te
kleden. Liefst ook kleren die vuil mogen worden. Want slecht weer kennen wij niet!

We communiceren via zes verschillende wegen:

Na iedere activiteit staan we ook steeds klaar om jullie vragen te beantwoorden.

- De belangrijkste is de website: https://scoutsengidsenheikant.be .
Hier vind je alle nodige informatie over onze scoutswerking.
ledere maand verschijnt er ook een nieuw maandprogramma per tak, met daarin
de activiteiten voor die maand.

- Daarnaast maken we graag gebruik van e-mail.
Heb je vragen, opmerkingen, ... stuurdan gerust een mailtje naar
kapoenen@scoutsengidsenheikant.be .
Voor algemene vragen kan je ook altijd terecht bij de groepsleiding.
Het mailadres van de groepsleiding is groepsleiding@scoutsengidsenheikant.be.

- Voordringende vragen kan je de takverantwoordelijke altijd bereiken via de
telefoon. De nummer van de takverantwoordelijke (Sus) is ook altijd terug te vinden
op de site. Hij zal dit jaar het eerste aanspreekpunt vormenbij de Kapoenenleiding.
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- Naast deze kanalen, maken we jaarlijks ook altijd een Whatsappgroep aan, waarin
zowel de kapoenenleiding als de ouders zitten.
Wil je graag aan deze Whatsappgroep toegevoegd worden? Laat dit dan zeker
(mondeling, via bericht, viamail, ...) weten aan ons en dan voegen wij je toe!

- Tot slot heeft onze scouts ook een Facebook- en Instagrampagina ‘Scouts en Gidsen
Essen Heikant’. Hier houden we jullie up-to-date over al onze bezigheden. Niet enkel
komen er regelmatig de leukste kiekjes op van zondagse activiteiten, maar ook van
andere evenementen en praktische informatie verschijnt ook regelmatig op deze
kanalen.

Inschrijvingen, maandprogramma’s, recent nieuw, extra activiteiten, foto’s... vinden jullie
allemaal terug op onze website (https://scoutsengidsenheikant.be).

In De Steen van Nowan komen 12 volwassen personages voor. Elk personage heeft een eigen
karakter. In ieder van ons herken je wel iets van het personage. We gaan dit boek meenemen op
weekend en op kamp, en er uit voorlezen.

Uurregeling
ALGEMEEN iedere zondag van 13u30 — 16u30

=>» BEHALVE 2° zondag van de maand: dan houden we scouts in de voormiddag, van
10u00 - 12u00.
Opgelet volgende week geldt dit niet en is het gewoon in de namiddag scouts omdat
we jullie al zo weinig gezien hebben de laatste tijd!

De 5° zondag van de maand wordt er NOOIT scouts gegeven.

Je kan je ook altijd abonneren op het maandprogramma, zodat dit automatisch in je agenda
staat op je gsm. Hoe dit moet je vinden op de scoutssite bij het maandprogramma.

Tijdens de examenperiodes van de leiding (januari en juni) gebeurt het weleens dat we om
praktische redenen op een vrijdag- of zaterdagavond onze activiteiten plannen.

Dit zal dan in de maandprogramma’s op de website verschijnen. Op andere momenten
proberen we ons altijd aan bovenstaande uurregeling te houden, maar ook hier kunnen
soms wijzigingen voorvallen. Houd dus zeker altijd de maandprogramma’s in de gaten!

Eten en drinken

Het is niet de bedoeling dat de leden een koek of stuk fruit meenemen van thuis, dit doen
we omdat niet iedereen dit bijheeft en dan is het een beetje jammer voor degene die dan
niets kunnen eten. Dus tenzij anders vermeld in het maandprogramma geen koek of fruit
meenemen. Drinken wordt voorzien door de scouts.


https://scoutsengidsenheikant.be/

Locatie

Tijdens onze activiteiten blijven we niet altijd op het scoutsterrein. Vaak trekken we naar de
Wildertse duintjes, het sportpark, de berg van het college, gaan we op woudloperskeuken, ...
Als uw kind om bepaalde redenen later aankomt op de scouts of vroeger moet doorgaan,
dan hebben we graag dat u dit op voorhand eventjes laat weten (via mail of whatsapp).

Ophalen
Om mis verstanden te voorkomen, vragen wij jullie om jullie kind bij ons aan het lokaal op te
halen. Zo weten wij zeker dat ieder kind met de juiste ouder mee naar huis gaat. Als iemand
anders hen komt halen gelieve dit op voorhand steeds te melden.

Hou je klaar voor ons kapoenenweekend!

Dit jaar gaan we op weekend van 21 tot en met 22 februari. Voor veel kapoenen zal dit hun
allereerste nachtje weg van huis zijn, daarom blijven we maar één nachtje. Zo kunnen ze rustig
wennen aan het avontuur zonder ouders in de buurt. En worden ze rustig klaargestoomd voor
het kamp.

Het weekend heeft zoals altijd een spannend thema, rond dit thema zullen we allerlei leuke
spellen en activiteiten organiseren. Maar... dat blijft nog even een verrassing!

Later horen jullie meer over het thema!

Ook over de prijs en locatie communiceren we later verder naar u.

Hou deze data alvast vrij in jullie agenda's, het wordt een weekend om nooit te vergeten!

Het vast kamp vindt ieder jaar plaats tussen 4 en 14 juli. Wij gaan met de kapoenen van 9 tot
en met 14 juli op kamp.

In de maand mei is er een kampinfomoment met aansluitend een drankje en hapje voorzien.
Dit jaar zal deze op zaterdag 3 mei doorgaan.

Van zodra uw kind ingeschreven is in onze scouts, gelieve dan zo snel mogelijk alle
persoonlijke gegevens waaronder ook de medische fiche in orde te brengen! Al deze
gegevens dient u in te vullen op de site van de groepsadministratie van Scouts en Gidsen
Vlaanderen. Hoe u een nieuw account aanmaakt voor uw kind en hoe u dan vervolgens de
medische fiche invult, kan u allemaal stapsgewijs uitgelegd terugvinden op onze website
onder ‘info’ = ‘Medische fiche’'.

Het correct invullen (en indien nodig aanpassen) van de medische fiche is 0.a. van uiterst
belang voor wanneer we op kamp of weekend vertrekken met de leden!



Hieronder vindt u de kalender terug met daarin onze belangrijkste evenementen voor het
komende scoutsjaar.

Vrijdag 18 oktober Dag van de jeugdbeweging

- Deze dag staat helemaal in teken van alle Belgische jeugdverenigingen.
Ga daarom deze dag in je scoutsuniform naar school!
Hopelijk organiseren ze ook bij jullie op school jeugdbeweging-achtige spelletjes
tijdens de middagpauze. Dit wordt een dag vol dolle pret!

Zaterdag 9 november Kerstrozenverkoop

- Onze jaarlijkse kerstrozenverkoop. Hierover later meer info via onze
communicatiekanalen.
Maar voor zowel leden en ouders zou het fijn zijn als je die data open houdt, want we
kunnen alle helpende handen gebruiken.

Zaterdag 14 december Kerstfeestje

- Ons jaarlijks kerstfeestje met de leden, hierover later meer info in het
maandprogramma.

Zaterdag 31 december Chocomelkbedeling
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- Ook dit jaar staan we met onze scouts chocomelk en soep te bedelen aan de ‘oude
Delhaize van Essen-Heikant. Aan zowel de ouders als de leden: kom er ééntje
(!gratis!) drinken om samen het jaar mooi af te sluiten en te klinken op het
volgende!

Vrijdag 21 tot en met Zaterdag 22 februari | Ledenweekend

- Dit weekend gaan we met z'n alle gezellig weg. Het is maar één nachtje slapen.
Verdere informatie volgt spoedig.

Vrijdag 7 tot zondag 9 maart Leidingsweekend

- Dit weekend gaat de leiding samen op hun jaarlijks leidingsweekend. Om deze reden
wordt er zondag 9 maart geen scouts gegeven voor de leden.

Zondag 23 maart Leidingswissel

- Vandaag krijgen de kapoenen voor 1 dag andere leiding. =’ (wenen)



Vrijdag 25 april PF Rewind

- leder laatste weekend van april is het weer tijd voor ons hoogtepunt van het jaar: Het
Paviljoenfeestenweekend! Alle leiding kijkt hier een heel jaar naar uit en werkt hier dan
ook heel hard aan in de voorafgaande weken en maanden.

Na vorig jaar is er dit jaar opnieuw op vrijdag een 25+ fuif. Dus aan alle mama’s en
papa’s, haal die dansbenen en reflexspray maar boven, want er wordt de hele avond
muziek uit de goede oude doos gespeeld.

Zaterdag 26 april Paviljoenfeesten KOOKWEDSTRID + FUIF

- De dag na PF rewind gaan we verder met onze befaamde en felbegeerde
kookwedstrijd,waar alle jeugdbewegingen en sympathisanten uit Essen en omstreken
aan kunnen deelnemen.

- Na de kookwedstrijd start de fuif (om 21u00) en deze gaat door tot in de vroege
uurtjes.

Zaterdag 3 mei Kampinfomoment + drankje

- 0ok dit jaar vindt er een kamp-inschrijvings- en infomoment plaats. We organiseren
een gezellige namiddag met info over het scoutskamp en de mogelijkheid om nog
iets te drinken en misschien ook iets te eten voor iedere groep. Hier heeft u de
mogelijkheid om uw kind in te schrijven voor het kamp.

Woensdag 9 tot Maandag 14 juli Scoutskamp Kapoenen

- Op deze datum vindt ons jaarlijks kapoenenkamp plaats. Dit is de kers op de taart
van een leuk kapoenenkamp, wij zien dan ook graag alle kapoen aanwezig!

Laten we er samen met alle Kapoenen een prachtig scoutsjaar van maken!
Wij hebben eralvast ontzettend veel zin in!

Stevige linker,

De Kapoenenleiding



